
Het regent eikels en kastanjes 
kijk ze vliegen in het rond 
hier en daar strooien de bomen 
beukennootjes op de grond 

Je ziet de paddestoelen groeien 
blaadjes worden geel of bruin 
ganzen vliegen naar het zuiden 
en ‘t wordt steeds kouder in de tuin 

Een boom verliest zijn laatste 
blaadjes 
de koeien blijven in de stal 
het is of alles wil vertellen 
dat het winter worden zal 

Plof, daar valt een eikeltje 
op het zachte mos 
Honderdduizend blaadjes 
Dwarrelen door het bos 
Honderdduizend paddestoelen 
groeien in het mos 
Kinderen dat betekent 
Het is herfst in het bos. 

Gedichtjes herfst 1 



Als de zomer haast voorbij is 
staat de herfst al voor de deur 
dan krijgen alle groene blaadjes 
stuk voor stuk een nieuwe kleur 
soms gaat dat een beetje langzaam 
elke dag een blad of twee 
als de boswachter dus tijd heeft 
helpt hij graag een handje mee 

Hij staat urenlang te zwoegen 
met een verfbord en penseel 
en hij maakt de groene blaadjes 
rood, oranje, bruin of geel 
eindelijk - het laatste blaadje 
nu zijn alle bomen klaar 
en als de blaadjes straks gaan vallen 
harkt hij alles bij elkaar! 

Het is nu herfst - dus aan de slag 
geen tijd meer te verliezen 
stop snel de bollen in de grond 
voordat het straks gaat vriezen 
de tulpen en de krokussen 
en daarna de narcissen 
want anders zul je volgend jaar  
hun bloemen moeten missen 



Foei, wat een weer 
Bromde de beer. 
Ik blijf thuis, 
Piepte de muis. 
De vos zei: regen? 
Daar kan ik wel tegen! 
't is om te huilen, 
Krasten de uilen 
En dan die wind.... 
Zei 't eekhoornskind 
't Is bar en slecht! 
Tikte de specht 
Maar...de haas, die guit 
Ging doodgewoon uit! 
Hij nam een blad 
En legde dat 
Over zijn oren 
En werd niet nat! 

Mist en regen 
Gladde wegen 
En een koude, natte wind 
Duizendtallen 
Blaren vallen 
Als het najaar weer begint. 



Nu is de herfst gekomen 
in 't bos, en 't veld, in onze tuin 
de blaadjes van de bomen 
zijn geel en rood en bruin 
En waait de wind door de takken 
dan komt er een hele vlucht 
van blaadjes rood en geel en bruin 
gedwarreld door de lucht 

Regen, regen, regen 
'k ben voor jou niet bang 
ik kan er heus wel tegen 
ga gerust je gang 
Spet je dikke droppen 
maar gerust in 't rond 
maak maar grote plassen 
op de moddergrond 
Zelfs je ergste buien 
duren toch niet lang 
regen, regen, regen 
ga gerust je gang 



Spinnetje, spinnetje spin (je ene hand kriebelt in je andere hand)

kriebelt aan mijn kin, 
kriebelt op mijn rug 
en weer vlug terug. (terug in je hand) 

Roets... langs mijn been, 
op mijn dikke teen. 
Met een zuchtje wind, 
springt ie op een ander kind! 

Een spinnetje kriebelt over m’n arm 
zijn webje wiebelt, de zon is warm 
kriebelpootjes op mijn wang 
Nee, ik ben niet bang. 



 

 
 
 
 
 
 

In september zijn de bomen mooi 
en hebben nog hun bladertooi. 
Aan alle takken zit nog een blad, 
maar hier en daar beweegt er wat. 
De wind steekt op, steeds meer en meer. 
De bomen wiegen heen en weer. 
De storm buigt takken naar de grond 
en blaast de blaadjes in het rond. 
Pas als de wind weer is gesust  
krijgen de bomen weer wat rust. 

Dag zomerzon 

Dag zomerzon, tot volgend jaar 
De herfst zit er al aan te komen 
Ik zal je missen, 't is echt waar 
en zal nog heel vaak van je dromen 
van barbecues 
van picknickmanden 
van ijsjes 
en van warme stranden 
van zwemmen 
en van buiten spelen 
van T-shirts 
en van zandkastelen. 
Dag zon, tot ziens en als je wil 
zie ik je volgend jaar april. 


