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3 augustus 1492
Columbus kreeg drie schepen: de karvelen Pinta, Niña en het vlaggenschip de kraak Santa
María en negentig man bemanning tot zijn beschikking. Op 3 augustus 1492 vertrok Columbus
uit de haven van Palos de la Frontera, aan de oever van de Río Tinto bij Huelva. Martín Alon-
so Pinzón voerde het bevel over de Pinta en zijn broer Vicente Yáñez Pinzón over de Niña.
Juan de la Cosa was eigenaar van de Santa Maria waarvan Columbus gezagvoerder was. De
schepen werden op last van de Spaanse overheid bekostigd door de inwoners van Palos als
straf voor een eerder begane overtreding.

6 september 1492
Na een tussenstop op de Canarische Eilanden, voor het inslaan van proviand en uitvoeren van
scheepsherstellingen, begon de vloot op 6 september vanuit San Sebastián de la Gomera, ge-
dreven door de passaat aan de oversteek van de Atlantische Oceaan.

12 oktober 1492
Op 12 oktober 1492 kwam er land in zicht. De eerste die het zag was de matroos Rodrigo de
Triana, maar Columbus beweerde zelf een avond eerder al een licht te hebben gezien en
streek zelf de eer plus een levenslang jaargeld van 10 000 maravedi’s op. Columbus dacht
dat hij in Indië was en noemde de inwoners Indianen. Het eiland noemde hij San Salvador,
en door de lokale indianen werd het Guanahaní genoemd

24 december 1492 (kerstavond)
Op kerstavond leed de Santa Maria schipbreuk. Hierdoor was er niet genoeg ruimte meer op
de schepen om alle zeelieden mee terug te nemen naar Spanje.  Columbus stichtte de ne-
derzetting La Navidad en 39 Spanjaarden bleven daar achter.

4 maart 1493
Op de terugreis, met de Niña, kwam hij in een tropische storm terecht. Columbus en de be-
manning vreesden het niet te overleven, toch wisten ze de Azoren te bereiken, waar enkele
van zijn bemanningsleden door de Portugese autoriteiten in de boeien werden geslagen. Co-
lumbus wist hen echter weer vrij te krijgen en zette verder koers naar Europa. Op 4 maart
1493 bereikte hij Lissabon, van waaruit hij naar de Spaanse koning in Barcelona reisde.
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September 1493
Op de tweede reis in september 1493 vertrokken 17 schepen uit de haven van Cádiz (stad).
Hij zag land bij het eiland Dominica, en ontdekte ook Guadeloupe en Puerto Rico. Columbus
wilde zo snel mogelijk weer naar La Navidad. Toen hij daar aankwam, hoorde hij dat alle 39
Spanjaarden vermoord waren door de Indianen. Columbus stichtte een nieuwe kolonie op
Hispaniola: Santo Domingo, de huidige hoofdstad van de Dominicaanse Republiek en benoem-
de zich namens de Spaanse koning tot Gouverneur.

1498
Tijdens zijn derde reis in 1498 ontdekte Columbus het vasteland van Zuid-Amerika, bij de
rivier de Orinoco, en het eiland Trinidad. Op Hispaniola had Columbus af te rekenen met een
muiterij. De Indianen werden mishandeld en vermoord. Columbus wilde orde op zaken stel-
len en dat lukte hem niet.

1500
Na veel klachten over Columbus zond de Spaanse koning als zijn gezant Francisco de Bobadil-
la, die de klachten en beschuldigingen tegen Columbus zou onderzoeken. Bobadilla had on-
beperkte bevoegdheden om Columbus van zijn ambt te ontheffen en diens adellijke titel
‘Admiraal der Oceanen’ nietig te verklaren. Hij zou Columbus met zijn broers Diego en Bar-
tolomeo als gevangenen naar Spanje moeten overbrengen. Bobadilla begon in het jaar 1500
zijn onderzoek en ondervroeg 22 getuigen. Hij vernam zeer ernstige misdrijven; machtsmis-
bruik, het toe-eigenen van levensmiddelen en loon van zijn medewerkers, razzia's op inboor-
lingen, maar het zwaarst telde de klacht van de rooms-katholieke geestelijken, die hem ver-
telden dat Columbus stelselmatig het dopen van inboorlingen door missionarissen verbood.
De doop zou namelijk de lucratieve slavenhandel, die Columbus dreef, onmogelijk maken.
Christenen mochten niet door andere Christenen als slaven verkocht worden. Bobadilla stel-
de een uiterst bezwarend proces-verbaal op, maar het originele rapport zou spoorloos ver-
dwijnen. Zijn titels werden Columbus ontnomen, en hij en zijn broers werden geketend te-
rug naar Spanje vervoerd, waar ze op 20 november 1500 aankwamen. Bobadilla verdronk op
de thuisreis, toen zijn schip verging. Francisco de Bobadilla zou zijn beschuldigingen nooit
meer kunnen bewijzen. Na zes weken gevangenis in Spanje, werd Columbus ontvangen door
het Hof. Hij vroeg eerherstel, maar het Hof ging niet in op zijn eisen. Columbus behield nog
wel zijn titels, maar zij hadden geen betekenis meer. Hij verloor het gouverneurschap van
Hispaniola. Wel werd Columbus vrijgelaten.
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1502
In 1502 kreeg Columbus toestemming voor een vierde reis. Hij bevoer de Midden-
Amerikaanse kust van Kaap Gracias a Dios tot Panama en merkte dat de indianen hier duide-
lijk een hoger beschavingspeil hadden dan die op de eilanden. Columbus was intussen ziek
geworden en lag een tijd in coma. Bij Panama raakte hij in gevecht met de lokale indianen
en zijn schepen raakten zwaar beschadigd door paalworm. Op de terugweg kwam hij boven-
dien in een storm terecht waardoor hij strandde op Jamaica. Hij stuurde twee bemanningsle-
den per kano naar Santo Domingo om hulp te vragen, die pas na een jaar kwam.

20 mei 1506
Op 20 mei 1506 stierf Columbus in de Spaanse stad Valladolid. De zeeroutes die hij uitstip-
pelde om de oceaan over te steken — heen met de passaatwinden via de Canarische Eilanden
en terug langs de Azoren — gelden nog altijd als de ideale passages. Zijn zoon Diego erfde na
zijn dood de titels van onderkoning en admiraal. Zelf heeft hij nooit geweten dat hij een tot
dan toe onbekend werelddeel, Amerika, had 'ontdekt'. Het werelddeel dat hij uiteindelijk
bereikbaar maakte voor Europa, werd Amerika genoemd, naar de ontdekkingsreiziger Ameri-
go Vespucci. Een jaar na Columbus' dood verscheen de naam Amerika voor het eerst op een
kaart, en wel die van Martin Waldseemüller.

Antwoorden: FlipFlapBoekje—Vikingen
1. Noorwegen
2. Erik wist dat niemand zou willen wonen op het ijzige eiland dus noemde hij het Groen-

land zodat zijn volk zou denken dat het weelderig groen en vruchtbaar was.
3. Leif Ericson was de zoon van Erik de Rode
4. Een viking werd tijdens zijn reis van Noorwegen naar Groenland door een zware storm uit

koers geslagen. Eenmaal op Groenland vertelde hij over zijn avontuur en het ‘land vol
met bomen’ dat hij onderweg had ontdekt.

5. Omdat Groenland zo weinig bomen had, besloot Leif op onderzoek uit te gaan in de hoop
hout voor huizen en brandhout te vinden.

6. In 1961 ontdekten archeologen de restanten van een 1000 jaar oude kolonie… ze vonden
de fundamenten van huizen en gebruiksvoorwerpen.

7. Vinland (Wijnland) omdat op het land dat Leif ontdekte heel veel druiven groeiden.


