
Gedichtjes over Pasen 

Palmpasen 
Dag Palm- Palm- Pasen 
dag kippetje tok tok tok 
dag haantje met je krentenoog 
dag haantje op een stok 
Wat ben ik blij met al dat moois 
wat ben ik in mijn schik 
zie je die mooie rode bloem? 
zie je die blauwe strik? 
Dag Palm Palm Pasen 
dag slingers van papier 
dag blozende ronde appeltjes 
dag Palm Palm Paasplezier 

’t is weer Pasen 
(melodie vader Jacob) 

’t Is weer Pasen,’t is weer Pasen 
O wat fijn, o wat fijn  
Met z’n allen zoeken  
Goed in alle hoeken  
Waar de eitjes zijn  
Waar de eitjes zijn   

Ei, ei! 
Kip, zei de boer wat zie ik nou? 
Kip, zei de boer, zei de boer: dit ei is blauw! 
Dat, zei de kip, zei de kip: komt door de kou  
Het vriest en daarom is mijn ei blauw van de kou. 

Kip, zei de boer ik schrik me dood. 
Kip, zei de boer, zei de boer: dit ei is rood! 
Dat, zei de kip, zei de kip: komt door de haan: 
Ik moet steeds blozen, want hij kijkt me zo lief aan. 

Hoi! riep de boer een ei van goud! 
Hoi! riep de boer, riep de boer: van zuiver goud! 
Nee, zei de kip, zei de kip: Dat hebt u mis 
Het is geverfd omdat het bijna Pasen is. 

Palmpasen 
Palm- Palm- Pasen,  
Hei koerei  
Over enen zondag,  
hebben wij een ei 
Een ei is geen ei 
Twee ei is een half ei 
Drie ei is een paasei 

't Is Paasfeest  
“'t Is paasfeest”, zei de vink  
en zong een liedje van plezier. 
En de merel op het dak,  
in zijn mooie zwarte pak,  
zong ook al dat het pasen was 
van tierelierelier.  
Alle vogels zongen luid,  
boven alle klokken uit:  
't Is paasfeest Halleluja.  

Pasen 
In de wei, in de wei 
ligt een mooi gespikkeld ei. 
Hé, zeggen de mezen: 
Van wie zou dat nou wezen? 
Nou, zeggen de meeuwen: 
't Is vast van de spreeuwen. 
Tsjip, zegt een musje: 
Is het van mijn zusje? 
Of is het van de hazen 
straks voor het feest van Pasen? 
Nee, zegt de kievit blij: 
Dat mooie eitje is van mij! 



Eitje verstoppen  
Eitje verstoppen  
Wie zal ik foppen?  
"Kukeleku", zo kraait de haan  
Wat heb ik met het ei gedaan?  
Kijk maar heel goed om je heen 
Dan zie je het eitje zo meteen  

Kijk voor je, kijk achter je 

(Wie hem vindt probeert de paashaas te pakken) 

Op de melodie van "Zakdoekje leggen"  
 i.p.v. een zakdoek leg je nu een paasei 
(gekleurd balletje) neer.  

Paashaas Peter Moor 
Ik ben de paashaas Peter Moor.  
Rij met m'n karretje overal door.  
Ik leg bij ieder deurtje,  
een paasei met een kleurtje,  
Ik leg bij ieder kind,  
een paasei met een lint. 

De paashaas en de kip 
Paashaas; 
O, jongens toch wat druk. 
Er moet nog veel gebeuren. 
Ik moet alleen vandaag al. 
Driehonderd eitjes kleuren 

Kip; 
Ja, wat nou druk, druk, druk. 
Dat moet jij nodig zeggen. 
Want voor jij eitjes kleuren kunt. 
Moet ik ze eerst nog leggen. 

De paashaas heeft een mandje 
De paashaas heeft een mandje   
En komt hij op een dag  
Verstopt hij eitjes in de tuin  
Die jij dan zoeken mag  
En heb je ze gevonden  
Dan is 't een beetje feest  
Dan weet je, weet je zeker  
Dat de paashaas is geweest! 

Gekleurde eitjes en een 
haas  
Zoals het zoemen bij een bijtje  
Zoals een juffrouw bij de school  
Zoals het bord hoort bij het krijtje 
Zo hoort de worst bij boerenkool  

Zoals een schotel bij een kopje 
Zoals de gaten in de kaas  
Zo horen vissen in de vijver  
En horen bloemen in de vaas  

Zoals een kaarsje bij het Kerstfeest 
En marsepein bij Sinterklaas  
Zo horen er bij ieder paasfeest  
Gekleurde eitjes en een haas 

Rode stippen op een ei  
Rode stippen op een ei  
En een mooie strik erbij 
'k Heb een ei voor jou en een ei voor mij 
Welke kleur kies jij... 

( kind kiest een andere kleur en we zingen 
het lied opnieuw met deze nieuwe kleur)  

'k Zag twee hazen  
(melodie: 'k Zag twee beren) 

'k Zag twee hazen  
vlak voor Pasen  
liggen in een weiland.  
Met een mandje vol met eitjes  
aan het verven met z'n beidjes. 
Kijk eens hier, kijk eens daar  
nu zijn alle eitjes klaar.  


