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De Spaanse tijd

De Beeldenstorm

ANG GELEDEN WOONDE prins Willem van
L Oranje-Nassau bij keizer Karel v in een mooi

paleis.
Toen Willem achttien jaar was, vond de keizer het
tijd dat Willem ging trouwen. Er waren heel veel
meisjes die Willem leuk vond.
1k zou niet weten wie ik moest kiezen,’ zei Willem.
Eigenlijk was er voor Willem niet veel te kiezen,
want zijn hele familie bemoeide zich ermee. Want
dat ene meisje dat Willems vrouw zou worden,
moest wel een meisje uit een belangrijke familie zijn.
Het liefst een dochter van,een graaf met veel land en
veel kastelen.
Willem koos voor Anna. Anna was achttien, net
als Willem. Ze was gravin van Buren, Lingen en
Leerdam. Ze was vrouwe van Borsselen, IJsselstein,
Grave, Cranendonk, SintjMaartensdijl< en Odijk.
Kastelen genoeg dus. |
Na de bruiloft gingen Willem en Anna op hun
kasteel in Breda wonen. Een paar jaar later werd hun
eerste kind geboren. Nog een jaar later werd Willem
tot ridder geslagen. Hij werd ridder in de Orde van
het Gulden Vlies.
Op een dag riep keizer Karel v zijn familie en
vrienden bij elkaar. Ook prins Willem was erbij. De
keizer nam het woord: ‘Beste mensen, ik word een

50

dagje ouder. Het is moeilijk om zon groot land in
mijn eentje te regeren. Ik ben van plan om afstand
te doen van de troon. Ik ga een opvolger aanwijzen.
Willem keek naar Filips, de zoon van de keizer.
Filips keek naar zijn oom Ferdinand, de broer van de
keizer. Wie zou door de keizer worden aangewezen?
Ik zal jullie vertellen wat ik heb besloten,’ ging
keizer Karel verder. ‘Omdat mijn rijk te groot is voor
een keizer alleen, zal ik het verdelen. Ferdinand,
mijn broer, jij wordt keizer van Duitsland.

Filips, mijn zoon, jij wordt koning van Spanje en
Nederland. En Willem, mijn vriend, jij moet Filips
helpen om Nederland te regeren. Jij hebt een kasteel
in Breda. Jij kent de-Nederlanders goed. Wil je
beloven dat je de koning van Spanje altijd zult eren?’
De keizer legde zijn arm op Willems schouder. Hij
leunde zelfs een beetje op hem. Zo moe was hij.

Ja, dat beloof ik, zei Willem.

Je bent een grote steun voor me,’ zei de keizer zacht.
Willem glom van trots.

Nu Filips koning was van Spanje en Nederland,
moest Willem alles doen wat hij zei. Eerst ging dat
goed, maar na een poosje kregen Willem en Filips
ruzie. '

‘Je moet mij gehoorzamen,’ zei Filips.



‘Dat zou ik wel willen,” zei Willem, ‘maar ik vind dat
je veel te streng bent voor het volk. Laat de mensen
toch geloven wat ze zelf willen.

‘Nee, zei Filips. Je moet iedereen straffen die niet
naar de katholieke kerk gaat.

‘Dat weiger ik,” hield Willem vol.

‘Dan zal ik je dwingen,’ zei koning Filips.

Willem begon al snel te merken wat Filips daarmee

bedoelde. Alles wat Willem had, werd hem afgepakt:

zijn land, zijn geld en zijn kastelen. Zelfs het kasteel
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in Breda. Willem en Anna moesten het land uit
vluchten. Ze gingen terug naar de Dillenburg, het
kasteel waar Willem was geboren.

Toen brak er in Nederland een oorlog uit. De
mensen bestormden de kerken en vernielden de
beelden van Jezus, Maria en de heiligen. “Weg met

de katholieke kerk, riepen ze.
In Culemborg deed een graaf gewoon mee met
de vernielingen. Hij raapte een paar stenen op en
begon de ramen van de kerk in te gooien. Daarna
ging hij samen met zijn vrienden in de kerk zitten
eten.
“Weg met de Spanjaarden!’ schreeuwden de graaf
en zijn vrienden. “Wij weten zelf wat goed voor
ons is.
Op de schouder van de graaf zat zijn papegaai
mee te schreeuwen.

Ook in de grootste kerk van Utrecht werden alle
heiligenbeelden vernield. De mensen bonden
touwen om de beelden en trokken ze naar

beneden. Jezus, Maria en de heiligen vielen in

stukken op de grond.

“Wij willen Willem van Oranje terug!” riepen

de Utrechtenaren. ‘Hij is als een vader voor ons
vaderland’

Maar Willem bleef in Duitsland. In Nederland

was het veel te gevaarlijk voor hem. Koning

Filips stuurde duizenden Spaanse soldaten om de
Nederlanders een lesje te leren. Lopend kwamen
die soldaten aan in ons land. En stad voor stad werd
ingenomen. De opstand was neergeslagen.

En zo... is het echt gebeurd.



