
 Weggelopen 

Een kipje en een kuikentje 

Die liepen uit het hok 

Piep,piep, zei het kleine kuikentje 

En het kipje zei: Tok, tok. 

En vader haan dacht bij zichzelf: 

Wat moet dat met die twee? 

Die kip en dat kleine kuikentje? 

Ik ga wel met ze mee! 

Zo liepen zij te wandelen, 

Van je kukeleku, tok, tok! 

Maar plotseling kwam de boer eraan 

En joeg ze terug in het hok. 


